Zondagmiddag 19 april in de Nieuwe Kerk in Zierikzee

Verborgen maar niet Vergeten

Programma:
Inloop-ontvangst met drankje
Muzikale omlijsting Dik de Koning

Welkom
Baukje Bijlsma

Het verhaal van de initiatiefnemers
Juus Kreiken en Mieke de Ruiter

Muziek

Inleiding en boekpresentatie
Jan Kouwen ‘Verborgen maar niet vergeten’

Muziek

Overhandigen eerste exemplaar
Alwijn ten Kate, wethouder BenW Schouwen-Duiveland
Jigal Markuszower, voorzitter Nederlands Israélisch Kerkgenootschap

Woord van dank

Sluiting

Boeken signeren en napraten met drankje en hapje
Vertrek voor degenen die een bezoek aan de
Joodse Begraafplaats willen brengen.

(mannen, denk aan hoofdbedekking)

Parkeren op P2 is gratis en dicht bij de Nieuwe Kerk
De kerk is rolstoeltoegankelijk info@vriendenerfgoedzierikzee.nl
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